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Van de voorzitter…    

 
 
 
Oei, bijna vergeten. Bovenin mijn agenda stond bij week 25 met balpen haastig 

en nog net leesbaar aangetekend ‘Natsec’. Ik had geen idee waar deze 

aantekening precies voor stond, maar gelukkig maakte een e-mailtje van onze 

aller René Blomsteel me duidelijk dat het weer eens tijd was een ‘Van de 

voorzitter…’ te produceren voor het prachtige digitale Natsec Nieuws. Wat 

moeten we toch zonder sommige uitermate actieve en vooral alerte leden. 

Terwijl ik voor het scherm van mijn computer ga zitten komt de regen met 

bakken naar beneden. Optimistisch had ik nog in het vorige - vroege - 

voorjaarsnummer van onze Natsec Nieuws iets neergepend over stralend 

lenteweer en kanokriebels. Nou, daar valt de laatste weken weinig van te 

merken. Regen, regen, wind, wind en af en toe een zonnetje dan hebben we het 

wel zo’n beetje gehad. Ik moet heel eerlijk bekennen dat mijn kanohormonen op 

dit moment geen handstandjes maken. In dit opzicht ben ik als voorzitter van 

een kanovereniging geen goed voorbeeld of rolmodel van een actief 

kanovaarder. Maar wat niet is kan nog de komende weken komen, nietwaar?  

 

Ondanks het forse wisselvallige weer kunnen we terugblikken op een uitermate 

‘vruchtbare’ startperiode. We begonnen na het winterseizoen met een ontzettend 

leuke, gezellige en goed bezochte ‘buren, vrienden…dag’. Een dag met veel 

variatie op het gebied van de kanosport en waar, zoals te doen gebruikelijk is bij 

ons, de aanwezige leden altijd klaar staan om de helpende hand te bieden. In het 

bijzonder wil ik Hans Hoogeveen even noemen die zowel tijdens als in de 

aanloop van deze dag het nodige heeft bijgedragen. Het was een stralende en 

gewoonweg een geslaagde dag. De weergoden waren Natsec in ieder geval 

goedgezind, want de dagen ervoor en erna was het gewoonweg bar. 
    

Het matige weer heeft de toercommissie er niet van weerhouden om onverdroten 

een aantal prachttochten en zelfs een weekend te organiseren voor onze leden. 

Judith, Kees en Ingeborg  blazen met tomeloze energie leven in onze vereniging.  

Petje af. In de tussentijd hebben we ook nog twee leden gehad die de kajak en 

kano tijdelijk inruilden voor een kampeerfietstocht naar en in het verre 

buitenland.  
  



 

Onvermoeid gaven zij na terugkomst tijdens de high tea zondagmiddag een 

exposé, onderbouwd met foto’s op het scherm in de kantine, over hun 

vervaarlijke avonturen daar ver over de grenzen van het veilige Nederland. En 

ook de kantinecommissie is immer actief. Is het niet onze 

pannenkoekenbakkende Jacques dan wel andere leden van de kantinecommissie 

die een en ander aan ontspanning weten te bieden. We hebben als vereniging 

niet te klagen, vind ik.  

 

   
  

               

De Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 22 mei verliep vlotjes. We 

hadden precies om 21.00 uur kunnen eindigen, maar een ‘boeiende’ rondvraag 

zorgde voor een verlenging van 15 minuten. Het lijkt wel voetbal. Nou, laten we 

dat laatste snel vergeten. Een rondvraag waar zelden een concrete vraag wordt 

gesteld maar die veelal uitmondt in een gezellige en licht chaotisch kousserie. 

Goed dit terzijde, het hoort er gewoon bij. Het ziet er gelukkig naar uit dat de 

bezetting van het bestuur van Natsec uit de gevarenzone komt, want twee 

(kandidaat)leden hebben aangegeven belangstelling te hebben – het is nog niet 

gezegd dat zij het gaan doen – voor de functies van penningmeester en secretaris 

die eind 2012/begin 2013 vrijkomen. Tijdens het typen van deze laatste regel is 

het gestopt met regenen. Gaat nu toch de zomer aanbreken en het zonnetje 

doorbreken? Ik wens eenieder in zoverre ik hem en haar niet zal treffen bij 

Natsec een mooie zomervakantie toe, gaat vast lukken. En vergeet niet, de 

activiteiten van onze vereniging in de agenda te noteren en waar mogelijk mee 

te doen. Nog een keer ‘oei’, dat geldt ook voor mezelf. 

        

Toby Witte 

 
 



Mooie Pinksterkanotocht 

op de 4e Pinksterdag:  30 mei 2012 
 
 

Aangezien 2e pinksterdag niet direct geschikt was voor een dagtocht i.v.m. 

familiebezoek en dergelijke, meende Dick, dat we de tocht maar moesten 

uitstellen tot woensdag 30 mei 2012 en dat was een goede gedachte. Gezien de 

ervaringen opgedaan tijdens de voorlaatste tocht, had Dick gekozen voor een 

wat eenvoudigere tocht zonder overdraagpunten en alles op diep water en niet in 

nauwe slootjes en kreken, want daar word je hondsmoe van.  

Afin, het zonnetje lachte ons toe en de industrieën lieten aan hun schoorstenen 

zien, dat er geen wind was, wat natuurlijk ook meegenomen was.  

Aan de accommodatie gekomen, telden we  – jammer genoeg – slechts 4 

enthousiastelingen, t.w.: 

Arie van Montfoort, Jaap Zonneveld, Adriaan Baauw en ondergetekende. 

Aangezien Arie de meest ervaren vaarder van de groep was, werd hij tot 

dagcommandant benoemd, maar we hadden wel allemaal inspraak m.b.t. Luie 

rustpauzes en koffiestops.   

 
…eerdere tocht van de AA. 
   

Om precies 09.05 staken wij letterlijk 

van wal richting Noordpool, oftewel 

Schipluiden, dat van ons uit gezien ook 

in het noorden ligt. Het was heerlijk stil 

op het water en op de kant was ook niet 

veel leefgedruis. De nieuwe lichting 

watervogels laat zich ook weer zien en 

het is toch altijd weer mooi om te zien, hoe een vader of moederfuut met een 

visje bovenkomt, dat precies aan de maat is voor het jonge fuutje, dat nog maar 

net uit het nest is. Over 14 dagen zoekt hij een visje een maatje groter. De natuur 

is mooi of beter gezegd prachtig. Tijdens onze hele tocht varen wij langs oevers 

die bezaaid zijn met prachtige voorjaarsbloemen. Het Groot hoefblad is zijn 

bloem intussen kwijt, maar de gele lisdodden doen het dit jaar geweldig, zo ook 

de scherpe boterbloem, koekoekbloem, margrieten, smeerwortels in 

verschillende kleuren en nog veel meer.   

 

Wij voeren in een gezapig tempo de Vlaardingse Vaart af, richting Schipluiden 

en werden bij Schouw ook al weer begroet door de visdiefjes of sterntjes.  

       



 

Trouwens de koekoek liet ook flink van zich horen, maar dat hadden we al vanaf 

21 april gehoord. In Schipluiden net onder de trambrug door hielden wij onze 

eerste koffiepauze op het grasveld bij de nieuwbouw ter plaatse. Heerlijk 

onderuit in het zonnetje met koffie van thuis en koek. Na 20 minuten “te water, 

mannen”, want we kunnen hier niet de hele dag blijven. We stoomden de Zijde 

op en voeren in de richting van Honselersdijk, de Lierwatering.  Onderweg 

waren verschillende zaken te bekijken en iedereen had zo zijn verhaal. Vanaf de 

Lierwatering kwamen we in het Strijpkanaal om vervolgens door te stomen naar 

de waterberging Wollebrand, waar we een paar jaar geleden een excursie hadden 

meegemaakt.   

 
   Hoogspanningsmasten in de avond

       

        

 

Hier spraken wij met een hoogwerkermonteur die 

juist afgedaald was uit een electriciteitsmast. Arie 

heeft zich een tijdje met de man onder-houden, 

maar het was jammer dat Dick daar niet bij was, want die had ongetwijfeld zijn 

hoogspanningskennis nog wat verder kunnen bijschaven. Bij Wollebrand 

vonden wij voldoende zit/ en ligplaats om onze lunch te verorberen. 

 

Rond 13.00 uur gingen wij weer scheep en 

aanvaardden wij de terugtocht. Via Strijpkanaal, 

Kromme Zweth en langs de 7 gaten.  Bij de 

Groeneveldsche of Monsterse Watering  sloegen wij 

s.b. af in de richting van de Zijde en zo kwamen wij 

weer in bekend gebied, want hier hadden wij 

vanmorgen ook gevaren. Het weer houdt zich 

fantastisch. Jan zou zeggen blote bastenweer! Bij de Vlaardingse Vaart 

aangekomen rustten we weer wat op ons weitje van vanmorgen en dronken onze 

laatste druppels. De kilo-meters deden zich gevoelen en de terugtocht naar onze 

loods duurde langer dan de heenweg, maar dat zal wel aan de leeftijd van de 

senioren liggen. Mijn com-pliment aan Adriaan, die met zijn toch ongetrainde 

body de tocht goed heeft volbracht. Arie bedankt voor zijn leiderschap en Jaap 

voor de gezelligheid.  

  

Gerard Q. Verbeek 

 
PS. Jammer dat we deze keer geen hoffotograaf in ons midden hadden, dus geen plaatjes voor 

ons nageslacht. 

 



Betonkanoraces 

Racen met betonnen kano’s? Betonnen kano’s zinken toch? 

Hardstikken zwaar! Laat staan dat je er in kan varen? 

 

Dat soort opmerkingen kreeg ik vaak te horen als ik vertelde dat wij als school weer 

meededen met de beton kanowedstrijden, die ergens in het land werden gehouden. 

Omstreeks 1975 werden de eerste races gehouden in het Delftse Hout, bij Delft. 

TH Delft afd. Civiele Techniek organiseerde dat. Het initiatief kwam van  

prof. Bruggeling, hoogleraar voorspantechnieken. De Eerste Nederlandse Cement 

Industrie was de hoofdsponsor. 

 

Wij, mijn leerlingen, alleen jongens van ongeveer 20 jaar!, van afdeling Bouwkunde 

en Weg- en Waterbouwkunde van de MTS Gouda, waren echte outsiders tussen de 

Universiteit- en HTS- studenten van binnen en buitenland.  

Met ongeveer 40 kano´s werd in afvalraces tussen 4 gevaren. Naast de winnaar was 

er ook een constructieprijs en schoonheidsprijs. 

 

De eis was:  - cement als bindmiddel 

   - twee personen kunnen dragen 

   - Canadese wijze van peddelen 

 

Simpel dus, maar hoe maak je zo’n ding? 

Op de universiteit werd uitgebreid onderzoek gedaan. Op de HTS was het een klein 

project voor de liefhebbers, maar hoe doe je dat op een MTS? Liefhebbers vragen. 

 

Het eerste jaar deden we zelfs met twee kano´s. 

 

Van hout en hardboard werd een mal gemaakt. Eén kano werd gebouwd met 

kippengaas als wapening en bepleisterd met cementspecie. De andere met 

cementspecie van de Duitse firma Pagel, waarin staaldraadjes zaten gemengd. Beiden 

kano’s bleken loeizwaar te zijn, maar bleven na tewaterlating echt drijven! 

In de brede sloot naast de school werd ijverig geoefend. Eenmaal op gang waren ze 

niet meer te stoppen en de wendbaarheid liet veel te wensen over, maar toch! Het was 

heel zwaar peddelen. Alleen de meest getrainde jongens ( van een Reeuwijkse 

kanoclub) lukte het een aardige tijd neer te zetten. 

 

Op de wedstrijddag werden de kano’s gekeurd en gewogen. De lichtste kano, die van 

TH Delft woog bijna 36 kg, die van ons resp. 340 en 360 kg ! Wie de race gewonnen 

heeft weet ik niet meer, maar wij waren het niet! Zelfs geen schoonheidsprijs.  

 

Het meedoen vonden mijn leerlingen al geweldig! 

 



 
 

De Pagelboot, ligt nog altijd naast de school in de sloot, maar wel op jukken! En is 

ondertussen aardig door de natuur ingepalmd. 

 

De daarop volgende jaren hebben we steeds met één kano meegedaan. Wel in diverse 

uitvoeringen. De jongens die meededen zorgden zelf voor de uitvoering. Tussen 1975 

en 1980 zijn mij drie jaren goed in het geheugen gebleven.  

 

1. Twee geleende halve kunststofmallen, in het model van een Canadese kano, 

werden van binnen met volière gaas bekleed en bepleisterd met cementspecie. Het 

zag er prachtig uit. In kleur gespoten leek hij veel op een kunststof glasvezelkano, 

maar de kano brak tijdens een van de manches doormidden. Jongens te water! 

Tijdens het transport naar Zwolle, waar de HTS de wedstrijden had georganiseerd, 

was midscheeps een onzichtbare breuk ontstaan. Groot was de teleurstelling. Maar de 

kano had wel de schoonheidsprijs! De prijs heeft jaren in de hal van de school 

gehangen. 

 

2. Een andere keer was een geheel andere methode van maken bedacht. Van op 

elkaar geplakte polystyreenplaten hadden de jongens een prachtig model van een 

kano gemaakt. 

Rank en een snelle vormgeving! Bij een Spuitbedrijf in de buurt is het model met een 

glasvezel/cementpleister bespoten. Deze werd geel gespoten en De Pisang gedoopt. 

Na uitharding zijn de twee gaten gemaakt waarin de peddelaars moesten zitten. Het 

drijfvermogen was geweldig. Het was een prachtige boot, met één bezwaar, je moest 

kunnen kajakken! En dat beheerst niet iedereen. Tijdens de eerste manches ging het 

goed, maar in een van de laatste afvalraces ging het fout en dus koppie onder en niet 

snel weer omhoog. Pech voor de jongens, maar wel leuk om zo ver te komen. Na een 

kleine aanpassing heeft de kano nog jaren gefunctioneerd. 



3. Nog een gedenkwaardig feit was een debacle met schuimbeton: 

Onze sponsor, de Goudse Beton Centrale, had een nieuw product, nl. schuimbeton! 

Er werd nog mee geëxperimenteerd. Nu is het een veel toegepast product! 

Gewicht, ongeveer 300 kg de m3, dus het spul drijft! Van latten is een buitenmal 

gemaakt op de BM-er methode. De opzet was om de mal helemaal met schuimbeton 

te vullen en later de gaten voor de kanoërs te maken, want het was licht schuim! Op 

de afgesproken dag kwam er een betonmixer voor de school en er werd begonnen de 

mal vol te spuiten. Wat een troep, het dunne spul liep door de naadjes van de mal. 

Trucmixer af. 

Folie in de mal bevestigt. Een week later weer de trucmixer laten komen en de hele 

mal vol laten lopen. Prima. De mal hield zich goed, geen spatkrachten. Het probleem 

ontstond toen de reactie van de cementbinding begon. Hoge temperatuur, stoom 

boven de mal. Afgedekt met natte kleden en steeds water erop. Na een uur was het 

beton al keihard.  

Wat bleek, er was op de fabriek te veel hardingsvloeistof bij het mengsel gedaan. 

Na drie dagen was het afgekoeld en kon de mal er af. Probleem. Het schuimbeton 

was zo hard geworden dat er niets mee was te beginnen. Er stond nu een bonk beton 

in het praktijklokaal van ongeveer 2 m3! Met de Kango is de romp in stukken 

gesloopt en met veel moeite afgevoerd. Geen kano dus. Toch hebben de leerlingen in 

de resterende weken voor de wedstrijd nog kans gezien een andere kano te maken en 

mee te doen. 

 

Want daar ging het toch om! 

                                                                                Gerard van der Linden 

          Reeuwijk, 25 mei 2012 

    
 

 
De winnaar van betonkano wedstrijd 2011. De zilvervloot van de universiteit van Twente. 

Gewicht 41 kg. 

        



INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

 

Mijn kajak zwaar beledigd 
   

Ik, Jan Willeboordse, loop met mijn boot op het karretje door Maassluis, zegt er 

een klein meisje tegen haar moeder: "Kijk mamma, dat is een lange kruiwagen. 

Ik zeg: " Zo… dat is ook niet aardig voor mijn mooie kajak!" 

  

Haar moeder zegt: "Och, ze is pas 4 jaar hoor." Ik antwoord:   "Dan is het wel 

leuk gevonden voor zo’n kleine!  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Aan alle deelnemers van excursies 

van de Natsec AA en A/kano, fietsclub 

Op 1 maart j.l. ben ik gestopt met mijn werk voor de club. 

Toen heb ik gevraagd om opvolging. Luuk heeft zich destijds al bereid verklaard 

om door de te gaan met de verzending van uitnodigingen etc. 

Ik heb nog geen reacties gekregen van kanoërs of fietsers om de tochtjes, ca 4 

per jaar,  voor te bereiden. 

We kunnen dit niet alleen aan Luuk overlaten natuurlijk. 

Daarom een vraag Wie wil zich hiervoor inzetten? 

 

Dick van der Velden, 14 juni 2012 

 

 

 

 

De sluitingsdatum voor het volgende (digitale) Natsec Nieuwsblad is op 23 september 

a.s. Leuke verhalen, of verslagen zijn van harte welkom. 



   
 

Kanovereniging Natsec weer vertegenwoordigd 

op het Vlaardings Logger Festival. 
Gespot door ons lid Willem Borsboom 

 

 

 

Kano- toertocht door Den Haag 

 

Zondag 20 mei. Daar wil ik meevaren als fan van de stad Den Haag maar… 

mijn kanomaatje en levensgezel fietste op dat moment in Frankrijk. Maar als je 

iets graag wilt moet je iets ondernemen. 

 

Kanovriend Aad gebeld en na enig aanprijzen mijnerzijds zegde hij toe om 

zondag met mij te varen, hiep hiep hoera! 

 

De canadees kon op de trailer die bijna helemaal volgeladen was. Op een mooie 

plek in een waterpartij vlakbij Scheveningen gingen we te water. De auto’s 

konden gewoon daar geparkeerd blijven staan zonder kosten wat voor een grote 

stad weer buitengewoon is. 

Een fantastische tocht volgde door de grachten van de Hofstad, met de geweldig 

mooie gebouwen aan de kades. Er voer een echte Haagse gids mee die ons veel 

wist te vertellen. 

 

De lunch was op een prima uitstapplekje met een opstaande rand waar wij onze 

achterwerken op konden vleien en terwijl de trams langs raasden nuttigden wij 

onze boterhammen. 

Een leuke bijkomstigheid, in het ziekenhuis was gelegenheid voor onze sanitaire 

stop, dus ook erg prettig. Het was een mooie dag, lekker zonnig en we 

peddelden weer verder langs een prachtig gerenoveerde wijk, de ontzettend hoge 

flatgebouwen en belandden (zelfs onder te lage bruggetjes door) uiteindelijk in 



het fabuleuze park Clingendael, nou dat was de kers op de taart. Voor het eerst 

van m’n leven voeren we ónder een buitenhuis door. Het was de zgn. kolen 

ingang waarna we in de Japanse tuin terecht kwamen die op dat moment in volle 

bloei stond mooier hadden we het niet kunnen treffen. Er was ruimschoots de 

tijd voor een wandeling of een appelpuntje voor degenen die het ontbijt hadden 

gemist. 

 

De auto’s en trailer werden weer opgehaald en de boten opgeladen. We reden 

een beetje moe maar heel erg voldaan naar Natsec terug. Wat een mooie dag 

was het geweest, dankzij de goede zorgen van de toercommissie. Je realiseert je 

dat er voor zo’n tocht een gedegen voorbereiding vooraf gaat. Dus…mijn 

dank!!!! Natuurlijk ook aan Aad die met mij mee ging maar ook daar geen spijt 

van had . 

 

Jeanny van der Pijl  

 

1    2 

 

3     

 

Bijschrift foto’s : 1. Judith en Ingeborg in hun Canadees; 2. Marianne en Kees peddelend in 

de kajak; 3. Varen naar het tunneltje onder de woning, in de tunnel werden vroeger de kolen 

gelost (de zgn. koleningang).  

 

 

 

 



Reacties van de leden 
 
Weet u het nog… de brief aan de leden en donateurs. Verzonden eind maart van 

dit jaar, gelijk met de nieuwe code ?? Om uw geheugen op te frissen 

onderstaand een kopie van dezelfde brief. 

 
Beste leden van kanovereniging Natsec, 

In deze tijd is het van belang dat wij als vereniging goed op de kosten letten. De redactie van het 

Natsec Nieuws vraagt u daarom omgaand te reageren op onderstaande vragen. 

 

A] Bent u in het bezit van een e-mail adres en is deze bekend bij de ledenadministratie? 

 Stelt u het op prijs als u via een mail bericht van ons de informatie ontvangt dat het 

 nieuwe Natsec Nieuws met een doorklik icoon rechtstreeks op www.natsec.nl te lezen is? 

 

B] U bent NIET in het bezit van een mailadres en zou het Natsec Nieuws graag op het 

 huisadres per post willen ontvangen? 

 

C] U bent NIET in het bezit van een mail adres, maar u heeft geen bezwaar om het Natsec 

 Nieuws vanuit de kantine van onze vereniging op de bekende openingstijden op te halen. 

 

Wij verzoeken om vóór 31 maart 2012 te reageren. Dit kan d.m.v. een mail naar: 

k.t.vanderpijl@hetnet.nl of telefonisch 010-5910763 of schriftelijk 

Redactie Natsec Nieuws, 

 

Geheugen opgefrist?? Welnu… 

 

Totaal verzonden aan de leden:   157 brieven; 

Aan reacties via mail en mondeling:     45 

Door de leden gekozen voor A:    38 

Door de leden gekozen voor B:      5 

Door de leden gekozen voor C:      2 

 

Gezien deze reacties hebben we besloten om het Natsec Nieuws via het 

mailbericht te verspreiden. Na het mailbericht zullen er een aantal geprinte 

exemplaren in de kantine liggen om door leden, donateurs of andere 

belangstellenden mee genomen te worden. Er zal dus GEEN postverzending 

meer plaatsvinden. 

 

     



Fietstocht naar Basel 
door 2 leden van kanovereniging Natsec 

 

Op maandagmorgen 13 mei vertrokken Dolf Wemmers en Kees van der Pijl op 

de fiets voor een fiets-kampeer-trektocht naar Basel (Zwitserland). 

 

Van een oud lid Bill Hoogendijk, die al heel wat fietsreizen achter de rug heeft 

was ik enthousiast gemaakt om eens een keer een fietstrektocht te gaan maken. 

Dus eind vorig jaar een nieuwe fiets aangeschaft. Een “Jan Janssen Millennium” 

lichtgewicht trekkingfiets. 

 

Op een vroege winterse morgen, ik was aan het steppen, kwam ik in de 

Broekpolder in Vlaardingen Dolf tegen. Dolf was bezig met zijn ochtend 

wandeling. We raakte aan de praat, ik vertelde hem over m’n aanschaf. Dolf 

stelde voor om in het voorjaar samen te gaan fietsen. Dat was koren op m’n 

molen. Ik reageerde enthousiast. Dolf kende ik redelijk goed, we hadden in een 

kleine groep een aantal maal kanotrektochten in Duitsland gemaakt. Eén keer in 

het Spreewald gebied en twee maal in het merengebied van Mecklenburg. Dus 

hij was mij niet geheel vreemd. En…daarbij kwam.. dat Dolf een redelijk 

ervaren fietser is. Van hem kan ik dus nog wel wat leren. 

 

Zodoende zaten we samen op de fiets bepakt en bezakt. Ieder van ons 2 

voortassen, 2 achtertassen en een waterdichte zak achterop. 

Eerst met de waterbus naar Dordrecht op de fiets richting Maastricht. Dolf had 

zich goed voorbereid. Kaarten, routebeschrijving en de Benjamin fietsroute 

Maastricht -Basel in zijn GPS. 

 

Ik moet zeggen: HET WAS EEN BIJZONDERE ERVARING 

 

Ik zal niet de gehele tocht beschrijven maar het vereist meer inspanning dan een 

kano-kampeer-trektocht. Iedere dag op de fiets. Gemiddeld ongeveer 80 km per 

dag. Totaal 18 dagen achterelkaar gefietst. Totaal ongeveer 1500 km. 

Van Basel naar Maastricht. Toen de trein naar Rotterdam en nog een klein stukje 

naar Maassluis. 

 

De tocht was zeer afwisselend. Door het vlakke Hollandse land, het 

heuvelachtige Limburg, klimmend naar de Hoge Venen in België, door de 

Ardennen, door de Eifel, over de Vogezen, door het schilderachtige Luxemburg, 

langs de Moesel, langs de wijnranken in Duitsland. Iedere avond een andere 

kampeerplek. Grote campings en kleine bij de boerin of in een boomgaard. 

Het fietsen op prachtig stille geasfalteerde fietspaden, maar ook naast voorbij 

razende vrachtauto’s, door de bossen en door akkers met koolzaad. Soms over 

kiezel-, modder- en gravelpaden. Soms in de laagste versnelling klimmend naar 



boven, dan weer met 50 km per uur naar beneden razend. Wel met fietshelm en 

fluorjas. 

 

Met het weer hadden we geluk. De eerste week koud, regenachtig zelfs een keer 

nachtvorst. Daarna afwisselend bewolkt en warmer. Soms de hele dag zon. 

Kortom… ik heb genoten. Met de conditie was het goed gesteld. De eerste week 

wat zadelpijn en wat kleine pijntjes in schouders en rug. Maar steeds ging het 

beter. 

 

Maar… drie weken weg is lang genoeg. Ik was tenminste heel blij dat ik m’n 

Jeanny-tje weer kon knuffelen.  

 

KEES 

 

1    2 
 

3  
 

    4      5 

Foto 1: De oude spoorlijn als fietspad; 2: De oude spoorlijn in aanleg; 3: De oude spoorlijn 

in de modder; 4 en 5: in de natuur   



     Camping boter      

 
Voor dit jaar had ik met broer Piet een fietstocht gepland langs de Maas van 

Maassluis naar Maastricht. Alles uitgedokterd met LF routes en knooppunten, en 

onze slaapplaatsen bij Vrienden op de fiets. Alles prima voor elkaar. Er was 

echter een  probleem, wat…….het weer, nee daar was niets mis mee. Nee… het 

was een probleem om aan camping boter te komen. Nu is fietsen toch al een 

beetje afzien, en om dan ook nog droog brood te moeten eten, dat gaat te ver. 

 

     

 

Tien winkels zijn we afgeweest, gebeld in de omtrek, ik heb zelfs de fabriek nog 

gebeld die het maakt, maar niemand die  me kon vertellen waar het te koop is. 

  

Camping boter is een boter die zonder koeling niet zo snel smelt. Al met al, we 

vertrokken we zonder boter. Maar dat zat me toch niet lekker, een dergelijke 

tocht moet wel een beetje gesmeerd lopen, zowel voor de fiets als voor mij. 

 

Het was in de buurt van Woudrichem dat er bij mij een lichtje ging branden, ik 

zei niets tegen broer Piet want dat moest nog een verassing blijven. Ik dacht we 

zijn hier in de buurt van Wijk en Aalburg en daar staat de fabriek van de Firma 

D. van der Pol en Zonen BV Wijk en Aalburg Holland  www.vdpol.nl, en die 

maakt die boter. Dus gaan we er gewoon even langs op de fiets en vragen of we 

bij hen boter kunnen kopen. Zo gezegd, zo gedaan. Nu zaten we wel aan de 

verkeerde kant van de Afgedamde Maas dus moesten we met het veerpontje 

overvaren, zodoende moest ik toch mijn plan aan Piet vertellen. 

Bij knooppunt 65 rijden we de dijk af en staan dan ineens voor de fabriek. Wij 

naar binnen, vertellen ons verhaal, moeten mee in de kantine en krijgen daar 

eerst …… koffie, dan gaat de persoon iemand opzoeken die ons verder kan  

helpen. Komt er een meneer in een stofjas aan en vraagt ons wat de bedoeling is,  

doe weer mijn verhaal. Hij zegt een momentje en hij is weg. Ik denk stiekem zo, 

die is boter halen, en ja hoor daar komt hij aan met twee blikken. Het heet nu 

Buiten boter, echte roomboter. Na mijn vraag wat ze moeten kosten, is het 

antwoord … niets. Maar dan moeten we wel reclame voor hem maken. Nou dat 



is geen probleem. We bedanken de heren, ( ja er staan er inmiddels 5 om ons 

heen) voor de geweldige service en de gastvrije ontvangst en gaan gelijk op de 

foto voor de fabriek met de boter in onze hand. Heel onze verdere tocht is 

hierdoor gesmeerd verlopen. Want wat denk je van een krentenbol met 

roomboter met smeerkaas.  

We gaan volgend jaar weer, want we weten nu waar Abraham de boter haalt. 

 
Jan Willeboordse.  

 

 

 

 
Smullen van een krentenbol met roomboter en smeerkaas 

 

 

 

 
 

Gratis boter maar WEL reclame maken. Jan en Piet bij de boterfabriek. 

 



De Moeder-Aardetocht 14 mei 2012 
 

Via de Vlaardingervaart, de Zwethsloot en de Slinksloot varen Jaap, Jan en 

Dick,               
 

         
 

drie leden van de Natsec-AA groep naar de Slinksloot-duiker in het dijklichaam 

van de nog aan te leggen rijksweg A4. 

 

Voor de laatste keer, want in de herfst wordt de duiker gesloopt, genieten ze van 

de rust in de polder op het talud van de A4. 
 

                                                              
 

Tussen het fluitenkruid verschijnt Jaap als hij even later de Tanthofkade 

oversteekt.   
 

 

Daar wacht Arie op hen, hij was te laat vanmorgen om mee te gaan maar is toen 

op de fiets gestapt.  



 
 

             
 

En even later bij de brug in de Harreweg wacht hij weer op de kanoërs. 

 

   
 

En een stuk verder bij de spoorlijn komt hij weer helpen bij het overdragen. 
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 Dan wacht Arie even later weer. Hij weet een leuk plekje om te picknicken. 

 

     
 

Met brood en koffie zitten de heren hier voortreffelijk. En dan gaat het weer 

verder langs Moeder Aarde. 
 

 

 
 

Maar haar zie je beter vanuit de lucht. 
 

 

Dick van der Velden 

 

 
 



 20

 

 
 

 

 

 

   
 

Kanovereniging Natsec heeft ook een aantal enthousiaste 

solo“Open” kanovaarders 

 
Op de foto: Peter Paul met de “snerttocht”begin januari  


