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Van de voorzitter… 

 
 

Luid gejuich en applaus vulden de kantine van Natsec op dinsdagavond   

20 november. Neen, het was niet de inkomst van Sinterklaas en zijn Zwarte 

Pieten die de aanwezigen tot groot enthousiasme wist op te zwepen. Maar wel 

de toetreding van Erik van Dongen en Bas Bol als respectievelijk nieuwe 

secretaris en penningmeester tot het Bestuur van Natsec. De voorzitter, de 

schrijver dezes, zag en hoorde het gefrustreerd aan. Zijn intrede twee jaar 

geleden was met wat minder luidruchtigheid gepaard gegaan. Hij moet duidelijk 

nog het nodige lobbywerk en onder de leden verrichten om sympathie te 

winnen. Grapje, natuurlijk. Formeel deden Nelleke Elzinga en Peter Venema op 

de ledenvergadering van 20 november afstand van hun bestuursfuncties. Helaas 

was Nelleke geveld door griep en kwam Peter in een lichte verwarde toestand 

wat later de vergadering binnenwaaien. Als volleerde vervangers traden Erik en 

Bas meteen in de voetsporen van hun voorgangers en namen plaats achter de 

vergadertafel. Natuurlijk zullen het Natsec Bestuur en de leden in een meer 

informele setting op zondagmiddag 6 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie 

afscheid nemen van onze Nelleke en Peter. 

Het was zonder meer een geanimeerde ledenvergadering vol met vragenstellers. 

Ja, iedereen moet zijn ei of eitje kwijt. “Ja, toch niet dan.” Van verfwerk, 

ligplaatsen,  ledenlijsten, verzekeringen, kanoglijbaan…. Je kan het niet zo gek 

bedenken. Het kwam allemaal aan de orde en werd door het bestuur even kundig 

en vrolijk gepareerd. De begroting opgesteld door Nelleke met een speciaal 

vervaardigde toelichting,  die de zieke penningmeester nog snel naar mij had 

gemaild, zorgde ervoor dat het bestuur ongeschonden het financiële strijdperk 

kon verlaten. Het rondje - stand van zaken - langs de commissies leverde zoals 

te doen gebruikelijk het beeld op van een actieve vereniging met een rijke 

variatie aan activiteiten. Voor ieder commissie apart werd na een korte 

mondelinge toelichting stevig in de handen geklapt. Een blijk van terechte 

opperste waardering. 

 

Voor degenen die de ledenvergadering hebben gemist is het handig hier kort stil 

te staan bij een (toegevoegd) agendapunt dat ter vergadering aan de orde kwam: 
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de mogelijke ligplaats van de fluisterboot. Dit om een en ander uit het 

geruchtencircuit weg te halen. Ja, het klopt dat de zomerstalling van de 

fluisterboot waarschijnlijk vlakbij De Kulk zal komen te liggen. Daartoe zal een 

steiger moeten worden gemaakt en hekwerken worden geplaatst om de kostbare 

fluisterboot tegen vandalisme en oneigenlijk gebruik te beschermen. Nogmaals 

het is alleen een stallingsplek en geen opstapplaats voor de ‘passagiers’. Een 

optie, die in overleg met de omliggende verenigingen waaronder Natsec is 

besproken, is het huidige wandelpad tussen de Vaart en onze vereniging - en die 

van De Kulk en Zeeverkenners - af te sluiten door een hekwerk. Daarmee zijn 

we mogelijkerwijs meteen af van opgeblazen afvalbakken, vernielde zitbank, 

bromfietssporen in het grasveld (pardon, gazon), kamperende vissers voor de 

deur en dito auto’s bij onze kanosteiger. Overigens, zover is nog allemaal niet 

want de gemeente Vlaardingen zal hiervoor toestemming moeten geven en zoals 

u weet ambtelijke molens malen…  

 

Toby Witte 

 
 

 
 
Op zondagmiddag  16 december willen we in de kantine de kerstboom 

optuigen. 

Waarschijnlijk bent U nog niet bezig met Kerst maar we willen alle 

leden oproepen om hun creativiteit aan te spreken. 

Graag zouden we de boom volhangen met eigen gemaakte kerstballen. 
Dat zou een bal die gebreid, gehaakt, beschilderd, geknipt of geplakt  

kunnen zijn. 

Het zou leuk zijn om dan aan het einde van de middag met ons glas in 

de hand de ballen te bekijken. 

 
Kunnen we rekenen op jullie crea uitspatting??? 

 

De kantine comm.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat mooi. Twee nieuwe bestuursleden achter de tafel op de ledenvergadering. 

 Het is duidelijk…ze hebben er erg veel zin in.  

  

Zoek ook jij een nieuwe uitdaging en wil je je inzetten voor een gezellige en 

gezonde vereniging neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

 

DOEN!!! 

 

Als “oud” bestuurslid kan ik je verzekeren dat het niet alleen nuttig, maar ook 

hartstikke leuk is om deel uit te maken van het bestuur van een vereniging. Zeker 

in het huidig bestuur met jonge frisse bestuursleden. 

 

Kees van der Pijl  

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

 
Op 24 november 2012 werd in de Natsec-kantine het eerste exemplaar van het 

Vlaardings Molenboek uitgereikt aan de Burgemeester Tjerk Bruinsma door een 

van de auteurs Frans Assenberg. De locatie was gekozen omdat op die plaats 

vroeger een molen had gestaan die de Broekpolder droog hield.  
 

                                  

                                          
 

Het boek is uitgegeven door de Stichting Exploitatie Molen Aeolus. Dit is de 

molen op de Kortedijk te Vlaardingen. Er werd ook een videofilm vertoond over 

werkzaamheden aan en in deze molen.  

 

Een vijftigtal genodigden was aanwezig, deze werden door Judith en Hella goed 

voorzien van drank en spijs. Ze werden daarbij geholpen door dames van het 

bestuur van de stichting.  
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Onder de genodigden waren leden van de gemeentebesturen van Schiedam en 

Vlaardingen en diverse vereniging op cultureel gebied onder hen onze oud-

voorzitter Ber Kalden. Ook zag ik onze huidige voorzitter Toby Witte. 

 

Ik druk nog een plaatje af van het boek zelf. Het is verkrijgbaar in de 

boekhandel. Kosten 25 Euro inclusie dvd. Voor het volgende Natsec Nieuws zal 

ik een boekbespreking schrijven nadat ik het 180 bladzijden tellende boek heb 

uitgelezen.  
 

Dick van der Velden 
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Activiteiten programma K.V. Natsec 2012/13 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Naam activiteit: Commissie: Opgave en info bij: Opmerking: Locatie: 

 

Vertrek-plaats en 

tijd: 

       

       

       

       

       

       

       

16 december `12 

 

Kerstboom 

versieren 

 

Kantcom   k.v.Natsec 14.00 uur 

06 januari `13 

 

Nieuwjaars 

receptie 

 

Bestuur    k.v.Natsec 20.00 uur 

10 februari `13 

 

Stamppotten 

middag 

 

Kantcom   k.v.Natsec 14.00 uur 

17 maart `13 Wandeling Kantcom   k.v.Natsec 14.00 uur 

12 mei `13 

 

High Tea 

 

Kantcom   k.v.Natsec 14.00 uur 

 

 
      

 

*) Voor zeetochten zie de spelregels van het zeevaren op het prikbord in de loods  

*) Voor zeetochten is er een tochtbespreking de dinsdag voor de tocht  in de kantine van Natsec om 20.00 uur. 
*)Houd voor nieuwe activiteiten  en aan passingen het prikbord in de loods in de gaten. 

René Blomsteel 
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We waren dit jaar weer elke week actief. Minstens een rondje Foppenplas. Een 

keer een excursie samen met onze Aanhang naar de Maaslandse Grote Kerk. En 

een keer naar Moeder Aarde door de polder (diverse keren overdragen!) en naar 

De Lier over de Delflandse Boezem (zonder overdragingen). We kregen dit jaar 

nog twee AA-ers erbij.  

 

We deden minder excursies omdat ik dit jaar met de voorbereidingen daarvan 

gestopt ben. Inmiddels is een van de Aanhangers bereid gevonden om voor 

volgend jaar een excursie naar het voorlichtingscentrum van de A4-aanleg te 

organiseren. Mogelijk gaan we ook nog naar Hodenpijl. Jullie horen daar nog 

van. Uitdrukkelijk wil ik stellen dat alle leden van Natsec aan deze excursies 

kunnen deelnemen. 

 

 
Foto van de overdraagplaats tijdens onze poldertocht 31 mei 2012 
 

 

Nog even een woord van dank. Bij de overdraagplaats van de Vlaardinger Vaart 

naar de Zwethsloot lag wekenlang een “rot-bootje”, een z.g. “wildligger”. 

Daardoor was het steiger niet bruikbaar. Jan Willeboordse heeft diverse malen 

het recreatieschap en het Hoogheemraadschap bezocht en gevraagd om actie. 

Ook het bestuur van  Natsec schreef een brief hierover. En gelukkig inmiddels is 

het bootje verdwenen. Dank aan Jan en het bestuur. 
                    

Dick van der Velden  
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Door: Jan van Zelm 
 

Varen doe ik maar weinig. Mijn keus, tja. Maar... Doe ik dat wél dan zijn er 

bijzondere omstandigheden. Iemand iets leren, zomaar wat gezellig kletsen 

zónder bier en kroeg maar ook kan dat zijn het zoeken van rustmomenten in een 

bestaan waarin zaken om 'mij heen hangen en die al veel te lang duren'. Ook 

onderwerpen waar je thuis, met TV aan, niet over na kunt denken. 

 

Zo is… wat heel vaak door mijn hoofd spookt: Hoe ziet gelukkig ouder worden 

eruit als aan de polsen onomkeerbaar geblesseerde kanovaarder ? Dat wordt dus 

Canadees-varen. Mooi toch, maar als individueel vaarder wel beperkt. 

 

Of: Als door diezelfde blessure aan de kant geschoven expres-koerier, 

uitgerangeerd als een auto die z’n lease contract einde nadert. (Daar kun  je - 

mits goed onderhouden - nog lang en functioneel plezier aan beleven overigens 

... Dus !) Nú dan dus toch in de WW. Voor 't eerst van m'n 52-jarige leven maar 

na een laatste (vooralsnog) 22-jarig dienstverband. Wat ga ik nú doen ? 

 

Of: Nu ik mijn ruim 4 jaar geleden aan asbest overleden vader rechtelijk te 

hebben gerehabiliteerd moet ik dat langdurige proces - in verschillende 

betekenissen - eens kunnen gaan afsluiten. Hoe doe ik dat ? 

 

Of wat te denken van: Wat een fantastisch mooie maar frisse en heldere avond. 

Ik ga nú papagaaien op de Vlaardinger Vaart om vanaf de loods zo snel 

mogelijk (Hmmmm, met alleen mijn persoon in de Gatz  Cherokee .. Jij weet 

wat ik bedoel René.) richting duisternis te geraken. D.w.z., richting Holy varen, 

de flats en andere bebouwing met verlichting achter mij latende. Nou ! Zo vlot 

gaat dat niet. 
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Op die momenten vooral denk ik nog wel 'ns met weemoed terug aan onze oude, 

onverwarmde en niet van allerlei luxe voorziene boeren-loods aan de kop van de 

Booner-vliet. 

Maar als ik dan weer wakker wordt uit die droom dan voel ik de warmte van de 

kantine, het bankstel waarin ik onderuit gezellig kan luisteren naar de ALV-

deelnemers waarin altijd een gelegenheid ontstaat om een verdwaalde knuppel 

in het hoenderhok te gooien. (Dat kán ik dan ook niet nalaten. Wie heeft het 

gemerkt ...) Die 'zélf' bij elkaar verdiende loods in 't nieuw, voor de meesten van 

u zo 'gewoon'. Tja, ook dan is deze schrijver zeer tevreden. 

 

Hét grote (letterlijk) voordeel van de C-4 is dat als je even helemaal niets doet - 

ook geen evenwicht bewaren - je in het water in alle rust rimpelloos stilligt en 

bijvoorbeeld over het water twee uiltjes naar elkaar hoort roepen uit de 

boomtoppen. Nu doe ik dat soort dingen met lef, dús met de oogjes dicht.  

Je waant je dan,  heel even maar, op één van de rotseilandjes in een van de 

eeuwig zingende bossen omzoomd door prachtige meren. In het midden van 

Zweden (..of Schotland waar ook erg mooie te vinden zijn, kom maar 'ns vragen 

bij mij). Als dan ook die windstille, kraakheldere, nog nét niet vriezende 

duisternis slechts verlicht door een nagenoeg volle maan als een fabel die in 

stilte gelezen wordt om je heen hangt en zich zodoende als een sprookje 

manifesteert, bijna tastbaar je vasthoudt in deze weldaad van rust is ... dan zijn 

ook of eigenlijk vooral dat de redenen van het Canadeesvaren. Daardoor wel érg 

makkelijk aan te bevelen bij de geprikkelde ex-kanopoloër, ex-branding vaarder, 

ex-wedstrijdwildwaterslalomvaarder, ex-zee kanoër, ex-Natsec bestuurslid, ex-

expres koerier, ex-delftsblauwschilder, ex-directiechauffeur, ex-(2x) O.R.-lid, 

ex-rij-instructeur, ex-wagenparkbeheerder maar nog steeds de nabestaande van 

'een' asbestslachtoffer en een procesvoerder tegen een werkgever die 'm pootje 

wil lichten ... Maar bovenal de gelukkige vader van 2 schitterende dochters en 

een fantastische vrouw. 

Die momenten van in stilte nadenken lenen zich bij uitstek voor een 'Moonlight 

Canadian Style'. Óf je herkent 't, óf je doet dat helemaal niet.  

 

NB: Wie mijn gehele CV wil ontvangen om mij aan een geschikte baan te 

kunnen helpen vraagt mij daar gerust om. Ehhh.. Heeft iemand nog een schrijver 

nodig o.i.d. (grapje). 

Ik heb nl. geleerd dat ik mijn HELE netwerk moet inzetten in het 'job-hunting' al 

was het alleen al omdat ik er intussen over ben gaan nadenken - en al bijna 

besloten heb - mijn geboortedatum (vooral 't jaartal) uit m'n CV te deleten. Meld 

je dus. joannejan@kpnplanet.nl  

 

Overigens. Ook bij fel zonlicht en overdag in de grachten van een drukke stad in 

bloedheet weer is het kano- maar vooral Canadeesvaren erg leuk. 

Kortom. Varen met je luie bast. 

mailto:joannejan@kpnplanet.nl
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u de herfst is begonnen en de winter voor de deur staat, de 

kwasten en verf zijn opgeborgen loop ik langs ons clubgebouw en kan een 

gevoel van trots niet onderdrukken. Dat hebben onze leden, onder leiding 

van Fer en Paul toch maar voor elkaar gekregen. Onze leden kunnen met 

recht trots zijn op onze club. Een pand, een flink aantal verenigingsboten, 

en bijbehorende attributen (zoals spatzeilen, peddels en zwemvesten) zijn 

eigendom van onze club.    

De afgelopen paar jaar is er flink geïnvesteerd in het onderhoud. 

Ondanks die investeringen zijn we schuldenvrij. In deze tijd iets om trots 

op te zijn. Een tijd waar veel verenigingen afhankelijk zijn van subsidies 

van gemeente of overheid.  

 

Proficiat!!! bestuur. Dank aan de actieve leden die niet bang zijn om 

de handen uit de mouwen te steken. 

 

Een trots en dankbaar lid. 

 

 
Bovenstaand een foto van voor het groot onderhoud zoals opmetselend van 

borstwering, openslaande deuren en het nieuwe verfwerk. Speciaal voor de nieuwe 
leden deze foto geplaatst. 
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Herhaalde plaatsing.  
 

. 

 

Op deze zondagmiddag willen we in de kantine 

de kerstboom optuigen. 

Waarschijnlijk bent U nog niet bezig met Kerst 

maar we willen alle leden oproepen om hun 

creativiteit aan te spreken. 

Graag zouden we de boom volhangen met eigen 

gemaakte kerstballen. 

Dat zou een bal die gebreid, gehaakt, beschilderd, geknipt of geplakt  kunnen 

zijn. 

Het zou leuk zijn om dan aan het einde van de middag met ons glas in de hand 

de ballen te bekijken. 

Kunnen we rekenen op jullie crea uitspatting??? 

      

6  Januari  Nieuwjaarsreceptie       

10  Februari Stamppotten middag 

17  Maart  Wandeling door de   

                    heringerichte 

Broekpolder 

12  Mei  High tea 

 

De kantinecommissie  

     
  

 

Sluiting datum volgende Natsec Nieuws  

26 maart 2013 
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Zaterdagochtend vroeg, in de Herfstvakantie, verzamelde zich 14 personen bij 

het clubgebouw van Natsec. Van jong tot oud. Judith had 2 pubers: Koen en 

Jasper bij zich en de familie Flinterman had nichten, neef en vriend: Anke, 

Robert, Sanne en Richard mee gevraagd. Peter Paul zocht nog snel een 

Canadees maat omdat hij zijn nieuwe kano wilde uitproberen. Willem bedankte 

want die was net klaar met zijn kajak in te ruimen en was blij dat de luiken dicht 

konden. Zijn stoeltje moest zelfs op de kajak bevestigd worden. Hij zag het niet 

zitten om weer alles uit te pakken. Maar het lukte Peter Paul bij de jongere en 1 

kajak werd weer teruggelegd in het rek. De club bestond uit 11 kajaks en 3 

Canadezen. 

 

Nadat alle kajaks en Canadezen op de trailers waren geladen vertrokken we iets 

later dan gepland, maar dat zijn we intussen wel gewend bij Natsec, richting de 

Biesbosch. Alles op zijn tijd. Zelfs werd er nog een poging gedaan om bij een 

tankstation wijn te kopen maar dat kan gelukkig niet meer! Zakken snoep lukte 

wel en daar werd tijdens de tocht regelmatig mee rondgegaan. Onderweg maakte 

we ons nog zorgen om John zijn trailertje. Zijn kajaks lagen er behoorlijk scheef 

op. We reden er langs maar zagen dat de meeste spanbanden toch wel goed vast 

zaten. 

 

Na ruim een uurtje rijden bereikten we onze instapplaats, tenminste diegene die 

iets te ver doorreden moesten nog even met hun trailer op een smal weggetje 

keren! We werden hartelijk verwelkomt door enkele honden. Gelukkig zaten ze 

aan een lijn want later bleek dat het honden waren in opleiding. Een hevig 

zwetende man in een heel dik beschermend pak passeerde ons en vertelde 

honderd uit over zijn werk met de politiehonden. Aardige Brabanders maar die  
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honden daar liepen we met een boog omheen. De kajaks en kano’s werden te 

water gelaten. Voor enkele wat onwennig want zij hadden lang niet gekanood en 

voor een enkeling was het zelfs de eerste tocht met slapen op een vrijwel 

onbewoond eiland! Willem zat startklaar met zijn fototoestel! Je weet maar 

nooit, mocht er één te water gaan dan staat deze op de site! Met een mooi 

gangetje, voor ieder te volgen, peddelde we het Middelste Gat van het Zand uit. 

Het was nog wel bewolkt maar zeker niet koud. Voorspellingen waren zeer goed 

maar dat zou toch later iets tegen vallen. 

 

Via het bredere Steurgat kwamen we in het smalle slootje het Middelste Gat van 

het Zand. Daar zagen we de eerste bezienswaardigheid langs de oever. Een oude 

omgevallen boom had zijn wortels vol aarde keurig op zijn zijde staan. Deze 

aarde zat vol gaten en onze vogelkenner, Peter Paul, vertelde van alles wat er 

zoal in kan nestelen. De IJsvogel bleek wel het meest favoriet maar we zagen 

hem niet. Later zouden we nog een boom tegen komen en daar zat wel een heel 

groot rond gat in. Vanuit de achterhoede hoorde we een kreet: zeker van een  

struisvogel! Het werd tijd voor iets te drinken en te eten, we vonden snel een 

mooie stek voor de eerste koffiepauze. Boven op een dijk met bruggetje zaten 

we heerlijk. Het bruggetje bleek ook een oorlogsmonument te zijn ter 

nagedachtenis aan de onderduikers en hun helpers. Zo zie je maar er valt een  

 

 
 

hoop te leren op zo’n tocht. Na de break weer het water op voor de volgende 

ontdekkingen. 

 

Nu Judith had een aardige route uitgestippeld. Hier naar rechts. Waar, werd er 

geroepen we zien niets. Warempel er zat een ingang van een slootje. Het leek 

wel een moerasslootje, hoe anders zou je deze sompige vol met overhangende 

takken watertjes moeten noemen! Het leek wel klunen maar dan met een kajak 

of Canadees. De Canadezen waren nu in het voordeel met hun steekpeddels 
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maar wij met onze peddels zaten regelmatig vast in het riet of een tak. Ineens 

hoorde we: we kunnen niet verder! Nee toch, niet dat hele stuk achteruit terug 

hoorde je velen zuchten. Jacques we hebben je zaag nodig dan lukt het wel.  

 

 
 

Deze tocht hoorden we nog regelmatig: de zaag. Het lukte, de tak gaf zich 

gewonnen en wij wurmden ons door het gat. Toch wel leuk als je zoiets 

meemaakt, dat heb je niet op de Middelvliet. 

We kwamen weer op breder water en de roep om een boterham werd steeds 

sterker. We zochten weer een geschikte plek voor het nuttigen van de 

boterhammetje of krentenbollen. De fluitketel ging op het vuur of de thermoskan 

werd geleegd. Ieder had wat bij zich en menig keer werd er ook wat gedeeld. De 

tocht werd weer hervat want de drang naar onze kampeerplek werd groot. We 

wilden op tijd en zeker met daglicht de tenten opzetten. Via enkele mooie 

wateren: Keesje Killeke, Het Gat van de Vloeien, Het Gat van de Slek en het 

brede water Het Gat van den Binnennieuwensteek bereikten we ons einddoel: de 

Vischplaat. Bij boer Saarloos hadden we een plek gehuurd. Hier waren we 

eerder geweest dus we wisten dat het goed zat. Het was een hele toer om alle 

boten uit het water te krijgen en over het dijkje te dragen maar het lukte. In rap 

tempo werden de tenten opgezet. Peter Paul ging eerst zitten en sloeg het 

allemaal gaande. Geen nood ik ben straks zo klaar laat mij maar even genieten 

van dat gesjouw. Nu begreep hij ook waarom Willem niet wilde overstappen 

naar de Canadees! Wat kwam er wel niet allemaal uit die kajak. De tent werd uit 
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het voorluik getrokken en er kwam geen eind aan. Het opzetten lukte ook niet zo 

soepel maar Willem kreeg hulp van Ellen met de tentstokken. Toen de tent 

overeind stond vroeg iedereen: komt de rest van de familie ook? Willem 

vertelde dat hij voor een iets grotere tent had gekozen. Hij hield van stahoogte 

en was dat kruipen over dat natte gras zat. Intussen was er een tweede groep 

kanoërs gearriveerd. Ons veldje was aardig vol dus de groep ging aan de andere 

zijde van de heg staan. We zouden ze nog regelmatig horen maar we hadden 

geen last van elkaar. 

 

 
 

Toen was het tijd voor een bakje koffie of thee. De gasstelletjes werden 

strategisch neer gezet en er werd ook een begin gemaakt met het kampvuur. Wij 

hadden het geluk dat er nog wat stammetjes lagen. Eerst werden de jongens aan 

het zagen gezet maar spoedig waren die grote mannen ook druk in de weer. Het 

blijft er in zitten dat vuurtje stoken. Met wat padvinders truckjes werd het vuur 

ontstoken en spoedig hadden we een mooi brandende vuur korf.  

Na de koffie werden er nog wat zaken geregeld met de boerin waarna er 

aanstalten werd gemaakt voor het avond eten. De familie Flinterman had wat te 

vieren: men werd weer opa en oma en als geste naar de overige peddelaars 

boden zei een pannenkoek maaltijd aan. U begrijp daar zeiden we geen nee 

tegen. Er werd driftig geroerd in de beslagpannen en weldra lag de eerste 

pannenkoek in het pannetje. Spek was de favoriete smaak bij velen en geduldig 

wachtte men zijn beurt af. Judith deed de pannenkoeken met kaas of appel. Wij 
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kwamen niets te kort. De keeltjes werden ook gesmeerd. Voorzichtig werd hier 

en daar een blikje bier of een flesje rum te voorschijn getoverd en we schaarden 

ons rond het vuur. De boys bleven maar hout op het vuur gooien. Ook de buren 

hadden wat hout gekocht bij de boer voor een vuurtje waarna ook daar het vuur 

hoog oplaaide. De avond verstreek en bij menigeen gingen de oogjes wat dicht.  

 

Rond de klok van 22.00 uur zocht ieder zijn tent op en weldra was ieder in diepe 

rust. 

Midden in de nacht ging het behoorlijk waaien. Gelukkig stonden de tenten 

mooi beschut tussen de haag van bomen. Het was nog donker toen de eerste 

ontwaakten. Willem zat prins heerlijk in zijn tent met de luifel omhoog van het 

ochtendgloren te genieten. Hij begon trek te krijgen in een kopje thee. Het 

gasstelletje werd te voorschijn gehaald en met enkele pogingen probeerde hij het 

ding te ontsteken. Peter Paul kwam erbij en vertelde: dat kunnen van die 

ondingen zijn geef mij maar een benzine brander. O, riep Willem ik zie het al, 

het geleidde gleufje zit aan de verkeerde kant. Even dat brandertje opnieuw in 

elkaar zetten. Willem probeerde het nog een keer. Gaskraantje open en een druk 

op de ontsteker. Wat er toen gebeurde wil je niet graag een tweede keer  

meemaken. Een doffe plof hoorde je en een grote steekvlam verlichtte de hele 

tent. Het gasstelletje stond in brand en Willem schopte in een reflex het 

brandende ding de tent uit. Het doofde gelijk maar toen stond het gras in de fik 

en het grondzeil brandde ook. Vlug alles uitstampen en met de schrik kwamen 

we vrij! Nou, riep Peter Paul dat deed je rap wat heb jij mazzel zeg. Toen 

bekeken we de schade: 

het rook wat naar 

verbrand gras, rubber en 

kleding! Toen zag ik dat 

mijn trui aardig 

gesmolten was en later 

bleek dat mijn 

oogwimpers ook iets 

korter waren. Wat was er 

nou gebeurd: door de 

diverse pogingen was het 

ontsnapte gas, ook door 

de kou waarschijnlijk, in 

het gras blijven hangen 

en onder het grondzeil 

gekomen. In één keer ontvlamde het ontsnapte gas, de gaswolk was gelijk weer 

uit alleen tussen het gras branden het gas nog even door. Dat was een spannend 

avontuur zo vroeg in de ochtend. We zagen wel dat de brander nu wel goed in 

elkaar zat. Even later smaakte het bakje thee en de eitjes prima. Willem vertelde 
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wel dat hij de volgende keer wat verder van de tent zou gaan zitten en bij 

problemen iets langer zou wachten tot al het gas vervlogen zou zijn. 

 

Het werd wat lichter en de rest van de club ontwaakte ook. Vele keken verbaasd 

op bij het horen van het gebeuren deze ochtend. Sommige hadden de doffe 

dreun wel gehoord maar er verder geen aandacht aan geschonken. 

Waarschijnlijk lagen ze nog lekker na te doezelen! We konden er toen wel om 

lachen maar een beetje geluk hadden we toch wel gehad. Zo, zie je maar dat je 

altijd voorzichtig moet zijn. De groep verzamelde zich onder de tarp/tent van 

Peter Paul en de branders werden aangestoken voor koffie en thee. Daarna 

kwamen de broodjes en eieren te voorschijn. Heerlijk riep men en menigeen 

riep: ik heb nog wel trek in een eitje. Nadat alle buikjes gevuld waren begonnen 

weer met inpakken. De kajaks en Canadezen waren snel geladen waarna weer 

van wal staken. Deze ochtend was het wat frisser door de harde wind en op het 

grote water stonden 

aardig wat golfjes. Ieder 

had nu zijn spatzeil om 

en de meesten hadden 

hun zwemvest ook 

omgedaan. Het zou weer 

een mooie route worden. 

Via grote wateren: Het 

Gat van de Honderd 

Dertig en het Buiten 

Kooigat kwamen we 

weer bij kleine slootjes 

uit. Eenmaal was er geen 

doorgang mogelijk, 

gelukkig waren we pas 

enkele meters gevorderd dus snel terug en een andere sloot zoeken. U begrijpt 

het al, de zaag kwam nog regelmatig te voorschijn. Ook Eline en Ruud waren 

handig met de zaag om de grote takken of stammetjes door te zagen. Klunen 

tussen het riet was ook weer een leuke bezigheid maar iedereen vond dit toch 

wel avontuurlijk. Tijd voor een koffie pauze. Bij een steiger konden we mooi 

uitstappen en in het in het gras zittend werd de koffie genuttigd uit de 

thermoskannen. We gingen snel weer op pad want we zaten behoorlijk in de 

wind. 

 

Het laatste gedeelte van de tocht brak aan en via enkele mooie brede wateren: 

De Bevert en de Ruigt bereikten we een kleine sloot Het steurgat. Daarna weer 

het brede Middelste Gat van het Zand op en via een kleinere sloot bereikten we 

een mooie plek om te lunchen. Dit was een plek waar je met enkele tenten wild 

mag overnachten maar waar voor de rest is er niets. Alleen een vuur korf  
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smeulde nog na van vorige bezoekers, die hadden hier waarschijnlijk overnacht. 

Jacques porde het vuur weer op en met enkele nieuwe stukken hout laaide het 

vuur spoedig weer hoog op. De laatste boterhammen en koeken werden 

verorbert waarna men begon aan de marshmallows. De jongens hadden mooie 

dunnen stokjes gesneden en met glimmende oogjes zaten ze naar hun bak 

kunsten te kijken. Velen namen een heerlijke marshmallow. Het was nu de 

hoogste tijd om in te stappen. Ja hoor, wat we al lang hadden zien aankomen 

gebeurde toch. De jongste van de groep, Jasper, had een listig plekje uitgezocht 

om in te stappen en het lukte Jasper om daar uit glijden. Gelukkig alleen zijn 

broek en schoenen nat. Even wat droge spullen uit de Canadees vissen en op het 

steiger omkleden. Gelukkig konden we om dit voorval lachen en namen het 

oponthoud voor lief. Het weer klaarde gelukkig weer wat op en met een 

lichtelijk zonnetje en minder wind werd het laatste stuk van de tocht volbracht.  

 

De kajaks en Canadezen lagen in rap tempo op de trailer. Op naar de club want 

we hadden signalen gehoord dat moeder Natsec met haar Kees ons zouden 

opwachten met een heerlijk pan soep. Na een uurtje rijden en het opruimen van 

de spullen werden we door Jeanny de kantine in geloosd. Heerlijk smaakte de 

soep met wat lekkers erbij. Dat zijn van die dingen die zo weekend goed doen 

afsluiten. Toen was het echt tijd om naar huis te gaan. We namen afscheid van 

elkaar en beloofden of hoopten bij de volgende tocht weer aanwezig te zijn. Wij 

deelnemers bedanken de organisatoren van deze tocht voor hun onderzoek en 

het uitstippelen van de route door de Biesbosch. 

 

Willem Borsboom 
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Zondagmiddag 18 november was de 

kantine omgebouwd tot een knusse 

mini bioscoop. 

Zo'n 15 Natseccers waren gekomen om 

onder het genot van zoute en zoete 

popcorn film te kijken. 

De film die draaide was 'Ten canoes'. 

Juist op ons grote scherm kwamen de 

prachtige (eerst wat trage) beelden van 

Aboriginals uit het verre Australië 

goed tot hun recht. 

 

Alle bezoekers: dank voor jullie 

aanwezigheid. 

 

Volgend seizoen gaan we zeker weten 

weer een film draaien. 

Wellicht heeft u nog een goed idee voor een titel?? 

 
 

De kantinecommissie 
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Op maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 oktober hebben 

namens Natsec, Arie, Ruud, Arjen en Kees een flink aantal leerlingen ontvangen 

van het Christelijk College De Populier uit Den Haag. Het evenementen bureau 

Evenman had Natsec benaderd om met mankracht en materiaal bijstand te 

verlenen aan deze sportdag. Bovenstaande vrijwilligers hebben hun 

medewerking toegezegd en daarmee 600 euro voor de clubkas verdiend. 

Maandag en dinsdag werkte het weer mee met droge perioden en af en toe een 

mager zonnetje. Woensdag en de donderdag waren het sombere en natte dagen. 

Maar… het mocht de pret niet drukken. De leerlingen hebben er het beste van 

gemaakt, stelde zich sportief op en deden met plezier hun opdrachten. 

Naast het kanovaren kon men ook: touwtrekken, touwtje springen, boogschieten, 

mounten biken, vliegeren en kompas lezen. 

 

Het waren best lange  

en vermoeiende dagen. 

Maar het was nuttig en leuk om 

te doen. 

 

Arie, Ruud, Arjen heel hartelijk 

bedankt, ook namens alle leden 

van de club. 

 

 

 

Kees 


