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Van de voorzitter…  

     
Het voorjaar is volop aangebroken, terwijl ik mijn bekende ‘Van de 

voorzitter…’ zit te typen is het stralend lenteweer buiten. De kanohormonen 

beginnen weer te stuiteren. De start is in ieder geval goed. Het enthousiasme 

begon bij mij eigenlijk al te borrelen tijdens de geweldig interessante en 

boeiende lezing, aangevuld met prachtige foto’s op het Natsec-scherm in de 

kantine, van ‘Groene’ Jeroen. Hij nam ons mee op avontuur in het onder- en 

bovenwaterleven als snorkelaar in ondiepe zout- en zoetwateren (slootjes, 

Grevelingen, zeekust enzovoort). Je weet wel, juist die mooie stukjes helder 

water waar wij als kanovaarder over heen peddelen en ons verwonderen en soms 

afvragen, hoe het daar zal uitzien tussen die visjes, plantjes en kreeftjes. Intussen 

ligt de eerste toertocht (Leiden stadstocht) alweer achter ons en staan er nog heel 

wat van die fantastische tochten opstapel. Kortom, het bruist weer. 

 

   

 

Velen staan weer te popelen om in hun kajak of canadees te stappen om weer 

eens te genieten van de natuur en de rust. Het is voor de meesten van ons 

waarschijnlijk letterlijk weer enige maanden geleden dat ze het kanoavontuur 

opzoeken voor een uurtje, halve of hele dag. Het is dan ook begrijpelijk dat een 

aantal belangrijke regels omtrent het gebruik van de verenigingsboten en de 

loods enigszins is weggezakt. Om het geheugen weer op te frissen en voor 

iedereen het kanoplezier te behouden, daarom (weer) aandacht voor het 

volgende: 1. Register het gebruik van de verenigingsboten en als er iets kapot is 

of gaat geeft dat even door, 2. Sluit altijd alle deuren, hekken en/of ramen af 

wanneer je de enige en laatste gebruiker van ons Natsec gebouw bent. Niet 

denken, “ik ga een half uurtje varen (ik ben zo terug) dus het hek kan wel open 

blijven of er komt vast nog iemand na mij”. Nee, de boel altijd afsluiten om 

ongewenste lieden buiten te houden. Het scheelt een hoop ellende. 

En natuurlijk wil het bestuur van Natsec nog aandacht vragen voor de volgende 

twee activiteiten/data. Zoals bekend - u heeft per e-mail een vooraankondiging 

ontvangen - zo niet dan leest u dit bericht verder op in dit nummer van het 

Natsec Nieuws: op zondag 22 april vindt de ‘buren, vrienden, familie, 
kennissen en collegadag’ plaats bij Natsec. Dus charter een of twee (drie… 

mag ook) mensen uit je nabije omgeving om deze bijzondere activiteitendag te 

bezoeken, gewoon gezellig en goed voor de promotie van onze vereniging.  
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Verder is de voorjaars Algemene Ledenvergadering door het bestuur gepland 

op dinsdagavond 22 mei om 20.00 uur. Noteer alvast in je agenda. 

  

 
 

Vooruitlopend op de ledenvergadering wil ik jullie meegeven dat de bezetting 

van het bestuur van Natsec in de gevarenzone dreigt te komen. Al enige tijd wijs 

ik erop dat er nog drie vacatures open staan binnen het bestuur van onze 

vereniging.  

 

   
 

Ook de persoonlijke benadering heeft in deze niets opgeleverd. Welnu, de zaak 

wordt kritischer of beter gezegd ernstiger want de huidige penningmeester en 

secretaris, Nelleke Elzinga en Peter Venema, hebben te kennen gegeven hun 

functies uiterlijk aan het eind van dit jaar, liefst eerder, te willen neerleggen. 

Mocht u eventueel kriebels krijgen en denken, “ja, nu wil ik op een of andere 

wijze wat gaan betekenen voor Natsec”, laat ons (het bestuur) dit weten. 

Voorlopig zou ik zeggen, geniet van het weer en ga lekker peddelen, tot 22 april. 

  

Toby Witte 
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De AA op bezoek bij de Oude Kerk in Maasland                
 

AA-ers van de kanovereniging Natsec brachten een bezoek aan de Nederlands  

Hervormde Kerk te Maasland,in de volksmond beter bekend als deOude Kerk, 

op maandagmorgen, 23 januari 2012. 

 

De uitkomst van het gezegde “niets zo veranderlijk als het weer”, kwam de 

betreffende maandag als een “geschenk uit de hemel”. 

Een toepasselijke opening lijkt mij voor een verslag van een bezoek aan een 

kerk. 

Was het de zondag daarvoor letterlijk beestenweer, maandagmorgen scheen een 

lekker zonnetje. Een beetje wind weliswaar, maar goed te doen om de tocht naar 

Maasland per fiets en kano te doen. 

 

 
 

5 “echte”Natseccers gingen dan ook per kano, het merendeel per fiets en 

enkelen met de auto. In totaal waren er 21 deelnemers. 
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Voor mij persoonlijk was het best leuk om deel te nemen aan een activiteit van 

een vereniging, waarbij ik 30 jaar geleden als toenmalig medewerker van de 

afdeling sport en recreatie van de gemeente Vlaardingen, betrokken was bij het 

ontstaan van de vereniging.  

 

De door mijn collega’s georganiseerde kennismakingscursussen “kanovaren” 

waren zo’n groot succes, dat diverse deelnemers van de cursus door wilden 

gaan. Ze wilden een kanovereniging oprichten. Dat was op zich geen probleem. 

Een accommodatie creëren, daar schrok de gemeente Vlaardingen in eerste 

instantie wel van terug. Maar de geest was uit de fles. De kanoërs van het eerste 

uur hielden vol. 

 

De gemeente kon er niet onder uit. Met de steun van de toenmalige ambtenaren 

sport, o.a. Waling van der Hammen en ondergetekende, is er een prachtige 

accommodatie gekomen. 

 

 

 

Deze herinnering kwam bij mij boven op het moment dat ik mijn naamgenoot 

Gerard Verbeek, enthousiast lid van het eerste uur, in de kerk van Maasland 

ontmoette. Heel leuk!!   
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Soortgelijke herinneringen kwamen bij mij boven toen ik even later oud- 

voorzitter van de voetbalvereniging R.K. W.I.K., Jan Remmerswaal, ontmoette. 

Ook met hem kon ik vele herinneringen uit ons rijke sportverleden ophalen. 

Mijn ochtend was toen al geslaagd en het bezoek aan de kerk moest in feite nog 

beginnen. 

De ontvangst door de kosteres, mevr. Lize Boudesteijn, was allerhartelijks. 

Dachten wij in eerst instantie nog dat de warmte van het Woord van de zondagse 

diensten nog in de kerk hing, niets van dit al. De kerk was speciaal voor ons 

gezelschap opgestookt. Heerlijk warm. 

 

Voeg daarbij de koffie met koek, kortom alles was dus keurig geregeld. 

De initiator van het geheel, onze Dick van der Velden, begon voortvarend aan 

zijn verhaal, zo dacht ik.  

Maar na een inleiding van hooguit drie ietwat onzekere 

zinnen, stapte als een duvel uit een doosje de heer Frans 

van den Akker naar voren.“Frans, wanneer jij me wilt 

aanvullen, ga je gang maar. “ 

Dick had het fantastisch geënsceneerd. Frans was niet 

zomaar toevallig aanwezig. Nee, als buurman van Dick 

was hij op de hoogte van dit bezoek en als amateur 

historicus bleek hij o.a. ontzettend veel van het Midden-

Delflandgebied te weten. Hij was niet meer te stoppen. Heel veel leuke 

wetenswaardigheden schudde hij aan de lopende band uit zijn mouw. 

Helaas wist ik op dat moment nog niet dat mij gevraagd zou worden om een 

verslagje van dit bezoek te maken. Anders had ik wat aantekeningen van zijn 

verhaal gemaakt. 

 

Wat bij mij in ieder geval is blijven hangen is o.a. de wijze waarop in vroeger 

tijden een kerk met toren werd gebouwd. Men begon met de toren met een 

eerste en tweede trans. Wanneer dit netjes recht bleef staan, bouwden ze verder. 

Verzakte het geheel een beetje, waardoor het bouwwerk wat uit het lood kwam 

te staan, dan corrigeerden ze dit door de volgende trans ietwat uit het lood te 

plaatsen. Zo ontstond er wat evenwicht, maar ook een lichte kromming in de 

toren. Toch maar eens in het vervolg met een toren in het zicht beter opletten. 

Dan het vervolg. Na de toren bouwde men het koor om vervolgens deze twee 

delen met muren aan elkaar te verbinden. Wanneer er tenminste voldoende geld 

voorhanden was. Zo kon het gebeuren dat er enkele generaties overheen gingen 

voor een kerk geheel af was. 

Een beetje medelijden heb ik nu ook wel met de discipel Petrus. Dat op 

Protestantse kerken veelal een haan staat blijkt zijn schuld te zijn. Hij 

verloochende Jezus driemaal voor de haan in de ochtend kraaide. Een 

waarschuwing tegen leugen en bedrog. 
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Deze wetenswaardigheden en nog veel meer volgden elkaar in hoog tempo op.  

De heer Jaap Slagboom, de organist die voor ons het orgel zou bespelen zag je 

denken, “wanneer mag ik nou?” 

Een lastige keus, maar ook ik was naar deze kerk gelokt om het orgel te horen, 

en dat is uiteindelijk ook gelukt. Want ook de heer Slagboom wist met passie en 

betrokkenheid veel van dit instrument te vertellen. Ooit stond dit orgel in de 

Nicolaikerk te Utrecht. 

Gebouwd in 1888 door J.F.Witte van de fa. Batz en Witte. Blijkbaar niet geheel 

tevreden met het resultaat aldaar, werd het orgel in 1958 verplaatst naar de kerk 

in Maasland.  

Het oorspronkelijke orgel in Maasland was in 1945 n.l. verwoest bij een brand, 

veroorzaakt door een vuurpijl bij het ontsteken van een bevrijdingsvreugdevuur. 

Na het herstel van de kerk moest er uiteraard weer een orgel komen. Dat is 

gelukt!  

 

 

 

Na vele verbale wetenswaardigheden over het orgel, mocht het orgel zelf “aan 

het woord” komen. 

De heer Slagboom, zeker geen jonkie meer, (geboren in 1938 te Dordrecht) en 

nog steeds orgellessen volgend bij de heer Cor Ardesch, speelde als een jonge 

god. Psalm 150 en een improvisatie op het lied “Een vaste burcht is onze God”. 

Ongetwijfeld moet ik hem al eerder gehoord hebben, toen hij als vaste organist 

aan de Maranathakerk te Vlaardingen verbonden was in de periode 1965-1978.   
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Dit orgel zou eigenlijk te groot zijn voor dit kerkgebouw, maar ik vond het 

prachtig klinken!   

Maar zoals gezegd, de heer Slagboom volgt nog orgellessen en om 13.00 uur 

moest hij daarvoor in Dordrecht zijn. Einde concert. Jammer, ik had nog wel 

meer willen horen. 

Al met al was het een hartstikke leuke, leerzame en vooral ook mooie excursie.    

 

Gerard van Leeuwen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High tea middagHigh tea middagHigh tea middagHigh tea middag    
 
Zondagmiddag 3 juni a.s. zal er net als vorig jaar  

een high tea zijn in de kantine. 

 

Bak of koop iets lekkers en zet dat op de tafel in  

de kantine. 

Daarna, rond 14.00 uur, kunnen we onder het genot van een 

kop thee al dat lekkers met elkaar gaan nuttigen. 

 

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn, 

zodat het heerlijk toeven is op het terras. 

Tot 3 juni. 

 

De kantine commissie  
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Familiedag op 22 april 2012. 

  

Het bestuur van Natsec verzoekt de commissies mee te willen meewerken aan of 

invulling te geven aan de geplande ‘vrienden, buren... dag’ op zondag 22 april. 

  

Het bestuur vraagt jullie medewerking om een aantal voor Natsec relevante 

disciplines in de kanosport te demonstreren en waar mogelijk met de bezoekers 

te varen (afhankelijk van het weer en watertemperatuur).  

 

Het doel is natuurlijk de kanosport en onze vereniging te promoten.  

 

Hans Hoogeveen zal de demonstratie Open Kanovaren voor zijn rekening 

nemen. Ook de kantinecommissie heeft haar medewerking reeds toegezegd. 

  

We dachten in ieder geval aan demonstraties:  

Open kanovaren; 

C-11 varen; 

Toervaren (met kajaks en canadeese kano’s); 

Zeevaren en grootwater varen; 

Praatje over Anders Actieven (met foto’s...?) 

Eventueel een kleine demonstratie kanopolo (hoewel we daar geen actieve 

discipline meer in hebben). 

Eventueel een demonstratie freestyle  

Eventueel een wandeling door onze pracht Broekpolder. 

  

Ook de pers zal worden uitgenodigd. 

 

Geef je zo snel mogelijk op bij een van de bestuursleden!!!!!!! 

 

 

 

 

DRINGENDE OPROEP 

Het bestuur is op zoek naar (minimaal) twee bestuursleden voor de functie’s van: 

Penningmeester 

Secretaris 

Laat het voortbestaan van onze mooie vereniging niet in gevaar komen 

maar… 

Geef u op voor één van deze functies!! 

Inlichtingen over de aard van de werkzaamheden en de tijd zijn te 

verkrijgen bij het bestuur. 
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SLEEPVAART MUSEUM MAASSLUIS 
 

  Eerste stad aan de Waterweg. MAASSLUIS 
 

 

Maandag, 19 maart, om 8.15 uur kwamen enkele 

AA(ers) bij het verenigingsgebouw van Natsec 

bijeen. 5 Man, klaar voor een tochtje naar 

Maassluis voor een bezoek aan het sleepvaart 

museum aldaar. Het was nog fris maar het zonnetje 

zou spoedig de temperatuur doen stijgen. Terwijl 

we instapte in onze kajaks kwam Adrie nog snel met zijn kajak de steiger op, al 

roepend: gaan jullie alvast ik haal jullie wel in. Nu dat deden wij niet en even 

later voeren we gezamenlijk richting Maassluis. Willem was ook weer eens 

present en had veel uit te leggen wat hij zoal had gedaan de laatste tijd. Willem 

maakte gelijktijdig weer de nodige plaatjes onderweg. Voorbij varend aan 

Vlietzicht zagen we dat de grote loods verdwenen was. Er wordt waarschijnlijk 

een restaurant/feestzaal gebouwd volgens ingelichte bronnen. Nu dat is niet zo 

verwonderlijk want in de zomer zit het drijvende terras stampvol en uitbreiding  

zou de toeloop en inkomsten alleen maar verhogen. 

  

We draaiden nu de Noordvliet op. Terwijl we rustig doorpeddelden kregen we 

van diverse uitleg over de bijzonderheden wat we onderweg tegen kwamen: 

planten, riet, ganzen, kievieten, bomen en bosjes. Ook de eerste werkzaamheden 

van nesten bouwen ontwaarden we tijdens onze vaartocht over de Noordvliet. 

De Middelvliet was niet bevaarbaar door 

 

de afsluiting met boomstammen om de vogels hun rust te gunnen voor het 

komende broedseizoen.  

 

In Maassluis komende namen we de doorsteek van de Noordvliet naar de 

Middenvliet. Jan leidde ons langs enkele prachtige bungalows daar hij dacht 

ergens gratis koffie te kunnen krijgen. Wij volgden trouw en dachten al aan de 

eerste meevaller! Gewoon door peddelen tot iets voorbij de molen waar we 

afmeerde bij de jachthaven. Het was al aardig druk op de wal. Het mooie weer 

zorgde ervoor dat velen booteigenaren druk bezig waren met de laatste 

werkzaamheden aan hun jacht. Wij zochten de kantine op want we hadden ons 

doel bereikt: de kajaks mochten op de wal blijven liggen en wij namen een bak 

koffie of thee. Even wat praten met wat gezellige oude mannetjes. De verhalen 

over vroeger kwam rap los. Suikerbietenpulp of mest varen vanuit Zeeland, via 

de kleine sluis, naar Maassluis en met Westlanders naar de tuinders brengen. Ik 
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keek Dolf aan en met: dat is voor onze tijd namen we lachend afscheid van de 

heren. Heel gezellig en nog goedkoop ook zeg die koffie met koek. 

 

We wandelden nu langs de Middelvliet richting het centrum. Maassluis is nog 

vele historische panden rijk als je er oog voor heb! Jammer dat er zoveel 

winkelpanden zijn die hun historische gevels hebben aangepast aan de moderne 

tijd. Boven op de dijk zagen we de rest van de groep staan. Zij waren met de  

 

  
 

fiets gekomen. We werden hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van het 

museum en onder het genot van een bakje koffie werd er het één en ander over  

het ontstaan van het museum verteld. De gids nam ons even later mee naar 

verschillende zaaltjes. We kregen duidelijk uitleg over de vele verschillende 

sleepboten en hun werkzaamheden. 

De verhalen kwamen los! Wereldzeeën werden bevaren, schipbreukelingen 

gered of gestrande schepen van het strand getrokken. Ook het vele sleepwerk in 

de haven of de Rijn werd besproken. Velen hadden wel een vraag waarop van 

diverse kanten antwoorden op kwamen. 

De bel werd geluid! Dat is een rondje vriend dat is de gewoonte als je eraan zit. 

Jammer de bar was dicht maar wel even gelachen. 

 

Toen zat de rondleiding erop. Geld inzamelen voor het museum, koffie en de 

gids. De nodige bedankjes werden er in de rondte gestrooid. Dick van de Velden 

maakte ook bekend, nadat hij 9 jaar de AA groep had begeleid, als coördinator, 

ermee te stoppen. Hij had van al die jaren alles bij gehouden. Alle bijzondere, 

ruim 33, vaartochten en excursies met leden en vrienden waren genoteerd. Het 

bleek na al die jaren dat Jan Willeboordse aan de meeste tochten had 
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deelgenomen. Hij kwam in de jaren dat de AA club bestaat aan 25 

tochten/excursies. Als dank voor deze prestatie overhandigde Dick Jan een 

oorkonde. 

 

     

 

Ook werd hij bedankt voor zijn inzet bij het organiseren van diverse tochten. 

Enkele hoogte punten werden er genoemd. De laatste mooie die ik mij nog 

herinner: De 30 bruggentocht via de Vaart, Schipluiden, Gaag, Maasland en 

Maassluis waar Jan alle nog te openen bruggen voor ons open deed. Hij was 

toen geblesseerd maar wel berijd om mee te fietsen en ons te helpen. Dat 

scheelde ons wel 25 keer uitstappen en overdragen.   

 

We namen afscheid van de vrijwilligers en bedankte de overige leden en 

vrienden voor hun komst. Wij peddelaars besloten nog even een kijkje te nemen 

bij de sluis en de Noordvliet. Een mooi gezicht die verweerde oude koppies bij 

de sluis, kijkend over het water en wijzend wat er al zo niet te zien is. Echt een 

mooi tafereel van oude zeelieden zou je denken! Goed, verderop lagen enkele 

kajaks te wachten maar het idee is mooi. Wat zouden ze die avond verteld 

hebben thuis! Willem schoot de nodige plaatjes van dit alles met op de 

achtergrond de prachtige oude geveltjes van Maassluis. De wandeltocht werd 

hervat en spoedig bereikten we de jachthaven weer waar we nog snel een bakje 

koffie dronken en onze lunch nuttigde. We bedankte de kantine beheerder voor 

zijn gastvrijheid. Daarop zetten we snel koers richting Vlaardingen. Via 

Noordvliet en langs het Jachthuis peddelde we even later de Boonervliet op. De 

gang zat er goed in. Sommige verlangde naar huis. Voldaan en sommige 

vermoeid meerden we bij de club af en brachten onze kajaks naar binnen. 

IJsbrand zat ons op te wachten op zijn stoeltje. Hij was weer lekker bezig 
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geweest in de tuin en genoot nu even van het zonnetje. Nadat alles opgeruimd 

was namen we afscheid van elkaar en bedankte Dick voor zijn vele werk voor de 

AA club. Hij hoop spoedig op een vervanger om de AA leden verder te 

begeleiden op hun AA tochtjes op maandagochtend en excursies naar 

bezienswaardige plekjes in het Westland. 

 

Willem Borsboom 
 

 

 

 

Prachtige boekje  

over de polders van Midden Delfland 
 

Wat is de historie van Midden Delfland interessant! 

Inmiddels zijn er prachtige boekjes gratis te downloaden. 
 

 
 

Veel informatie over vaarten enz. Het is wel even een procedure: je moet eerst 

via een email een code aanvragen maar dan gaat het gesmeerd. Ga maar naar : 

www.middendelfland.net/HistorieLandschap/ 

Dick van der Velden, 22 febr. 2012 
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   Aankondiging 
 

 
Zondag 22 april ‘Vrienden, buren, familie, 

kennissen en collega-dag’ 
 

 

 

Al enige keren heeft het bestuur van Natsec aangekondigd dat we in plaats van 

onze traditionele Open Dag de promotie van de kanosport en de 

naamsbekendheid van Natsec op een andere wijze gestalte willen geven.  

 

Het zou ons interessant en gezellig lijken om dit jaar onze vaaractiviteiten en 

disciplines -  C11, Open Canadeesvaren, zeekajaken, stand-up kanovaren, 

slalomvaren noem maar op -  onder de aandacht te brengen van de meer 

directere kring van onze leden. Dus nu niet een keer Vlaardingen breed, hoewel 

buitenstaanders van harte welkom zullen zijn. 

 

In deze vooraankondiging roepen we jullie als leden ten eerste op om zondag 22 
april uiteraard te reserveren in de agenda, ten tweede om familieleden, een paar 

kennissen en/of vrienden, buren of zelfs enkele collega’s op je werk te 

mobiliseren en te enthousiasmeren om op deze dag Natsec te bezoeken, te kijken 

en deel te nemen aan diverse activiteiten. We hopen en rekenen op een stevige 

opkomst. Als het merendeel van de leden van Natsec op zijn minst twee tot drie 

betrokkenen weet mee te nemen dan kunnen we op voorhand al spreken van een 

heuse knaller qua bezoekersaantal. Laten we het hopen. 

De ‘Vrienden, buren, familie, kennissen en collega-dag’ zal zo als het er nu naar 

uitziet een leuk en gevarieerd programma bieden, waarnaar gekeken kan worden 

en door jong en oud ook actief aan kan worden deelgenomen.  

 

Wij - het bestuur en de voorbereidingscommissie - zouden het zeer waarderen 

wanneer jullie je eigen directe omgeving weet te ronselen deze Natsec-dag bij te 

wonen. We zullen jullie binnenkort via de e-mail en/of het Natsec Nieuws op de 

hoogte brengen van het definitieve programma. 

Verder zouden we, zoals te doen gebruikelijk bij onze prachtvereniging, het op 

prijs stellen wanneer leden bereid zijn op de dag zelf wat hand- en spandiensten 

(o.a. het sjouwen van de kajaks) te verlenen. 

Alvast dank en tot ziens.  

 

Het bestuur en de voorbereidingscommissie 
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Nieuws van de Federatie Broekpolder 
 

Stand van zaken Natuurkerngebied 

De laatste afspraken tussen de Gemeente Vlaardingen en de Federatie 

Broekpolder voor wat betreft het Natuurkerngebied zijn vastgelegd. Dit houdt in 

dat het Natuurkerngebied wordt ingericht door het kappen van delen van het 

bos, het vernatten van het middendeel van het kerngebied en een andere 

biodiversiteit versterken door het inzetten en gebruik maken van grote grazers. 

In een aantal jaren zal dit moeten leiden tot een metamorfose van het 

binnengebied. Ook voor dit enorme project van eerst de ontbossing en 

vernatting, dat zo’n zeven maanden zal duren, is een aanbestedingsprocedure 

gevolgd. Eind februari starten de werken, allereerst te beginnen met de kap. Het 

kappen van het gebied zal in zes weken tijd plaats vinden. Dit gebeurt met een 

enorme machine die als een lopende band de bomen grijpt, zaagt, stript en in 

stukken zaagt om die daarna in grote partijen door vrachtwagens af te voeren. 

Als deze fase is afgerond zal gestart worden met het verleggen en doorsteken 

van een aantal bestaande watersloten en andere lichte grondverplaatsingen in het 

kader van de vernatting. Pas dan zal daarna (september 2012) een eerste groep 

runderen in een deel van het gebied geplaatst worden. Een jaar later volgt de rest 

van de kudde runderen. 

Voor liefhebbers en geïnteresseerden die deze operatie willen volgen zal aan de 

rand van het kerngebied door de stichting Survival een uitkijkplatform worden 

gebouwd om de werkzaamheden goed te kunnen volgen. 

        

 Grote grazers in de Broekpolder 
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De grote grazers komen! 

We zijn heel blij te kunnen melden dat na tijden van onzekerheid er vaste 

afspraken gemaakt konden worden met de gemeente. Niet alleen over het 

inzetten van grote grazers in de Broekpolder, maar ook over hoe en wanneer. 

Dat gaat in twee stappen gebeuren. 

Eind van dit jaar wordt in een nader te bepalen deel van het natuurkerngebied al 

een aantal grote grazers ingezet om ervaring op te doen en in oktober 2013 zal 

de hele kudde haar entree doen in het hele gebied van de natuurkern. 

Samen met de gemeente is gekeken naar alle aspecten die het inzetten van grote 

grazers betreffen. Zoals bekend is de planvorming voor het Natuurkerngebied in 

het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder gebaseerd op drie pijlers: 

bosomvorming, vernatting en begrazing (door grote grazers). Die drie 

onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om het gewenste resultaat 

te bereiken. Met betrekking tot de bosomvorming en de bevordering van de 

biodiversiteit in de polder is er een hoofdrol weggelegd voor de runderen. 

Verder spelen ook andere aspecten een rol zoals het eten van de jonge 

berenklauw tot en met het beheer van de kudde en de kosten. 

De komst van de runderen betekent ook dat de federatie nu actief op zoek kan 

gaan naar vrijwilligers die – uiteraard na een gedegen training – een oogje in het 

zeil willen houden. In een volgende nieuwsbrief komen wij daar graag op terug. 

Stand van zaken Klauterwoud 

De kop is er af. De voorbereidende werkzaamheden zijn nadrukkelijk begonnen. 

De kap van de bomen moet ruimte maken voor alle speeltoestellen. Wat te 

denken van vele klimtoestellen, kabelbanen, een amfitheater, sluipdoor 

hindernissen, een doolhof en een enorme klimheuvel met een uitkijktoren. En 

als klapper een prachtige meanderkreek er langs die ook gebruikt gaat worden 

voor sportieve uitdagingen. Om de grond op te schonen wordt uit alle 

windstreken in deze regio extra grond weggehaald om de bodem op de open 

plekken 50 cm op te hogen met schone grond. Totaal gaat het om 36.000 

kubieke meter. Binnenkort wordt er echt begonnen met de uitvoering van de 

verdere inrichting. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen dan 

verwachten we dat het Klauterwoud medio juni feestelijk in gebruik kan worden 

genomen. Alleen langdurige vorst kan nog roet in het eten gooien. 
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Aan de noordzijde van het Klauterwoud, op de hoek van de Watersportweg en 

de ingang naar de Broekpolder langs de Hefboom, komt binnenkort een 

informatiebord. U bent van harte welkom om vanaf dat informatiebord een 

stukje verder door te lopen om dan de werkzaamheden, van dichtbij, te volgen. 

 

 

 

SLUITINGSDATUM NATSEC NIEUWS 

ZONDAG 24 JUNI 2012 
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Wie heeft belangstelling voor een kajakmal?? 

 
Ik ben op mijn computerclub. Ter sprake komt het feit dat ik als hobby kajak 

varen heb. En dat ik lid van Natsec ben. Vraagt ineens mijn buurman aan tafel: 

“Willen jullie nog een kajak mal hebben?”. Natuurlijk val ik even stil. Wat 

bedoelt hij? “Nou, een mal om kajaks te maken!”. Ik heb nog in gedachten de 

manier van Paul de Weerd om een “latjes-kano”te maken. Dus vraag ik om meer 

informatie. Ik ben wel bereid om een advertentie op het prikbord te plakken 

maar dan moet ik wel weten waarvoor. 

Wim Ritter vertelt dan over de tijd dat de het sportbureau van de Gemeente 

Vlaardingen kajakcursussen organiseerde zo rond 1985. Een aantal cursisten 

richtten later Natsec op. Voor het Sportbureau bouwde Wim een twaalftal 

kajaks, van het type met een platte achterkant. Ze waren van Polyester en 

bestonden uit twee op elkaar gelijmde schalen waarin dan een stoeltje werd 

gelijmd met epoxylijm. Hij bouwde eerst de kajaks in de kelder van het Kolpa-

zwembad, maar daar was het te warm en te vochtig en dat ging te snel voor het 

uithardingproces. Toen verhuisde hij naar een ruimte in het voormalige 

Weeshuis. Daar hadden zijn medehuurders weer last van de dampen maar 

uiteindelijk kwamen de kajaks toch klaar. Ze werden een aantal seizoenen 

gebruikt en later verkocht aan, onder andere,  leden van Natsec?? 

Wim volgde ook een cursus kanoën (o.l.v. Henk Roest) en werd ook een aantal 

jaren lid van de jonge Natsec-vereniging (nog in de boerderij). In vakanties 

placht hij nog wel eens kajaktochten in het buitenland (o.a. Zweden)  te maken. 

 
Kanotocht in Zweden. De achterste kajak is door Wim gebouwd. 
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Ik vind het leuk om met een dergelijke pionier kennis te maken. Ik wil natuurlijk 

weten waar die twaalf kajaks zijn gebleven? Misschien kunnen nog leden van 

het eerst uur mij daarbij helpen? 

En bovenal: wie wil de kajak mal overnemen (niet gratis)? Over de voorwaarden 

kun je contact met hem opnemen via wimritter@qmail.com. Hij is eventueel 

bereid te assisteren bij het zelf maken van een kajak.  

Zelf zou ik de mal graag in het nog op te richten Natsec-museum willen zien 

maar dat is misschien een brug te ver? Dan maar in het Vlaardings museum? Of 

het Rotterdams Maritiem museum? Wie weet kan Natsec dat dan sponsoren! 

 

Dick van der Velden 

 
 

  

 

DRINGENDE OPROEP 
Het bestuur is op zoek naar (minimaal) twee bestuursleden 

voor de functie’s van: 

Penningmeester 

Secretaris 

Laat het voortbestaan van onze mooie vereniging niet in 

gevaar komen maar… 

Geef u op voor één van deze functies!! 

Inlichtingen over de aard van de werkzaamheden en de 
tijd zijn te verkrijgen bij het bestuur bij het bestuur. 

 
 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 22 mei. 
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Activiteiten programma K.V.Natsec 2012. 
  

Datum: Naam activiteit: Commissie: Opgave en info bij: Opmerking: Locatie: 

 

Vertrek-plaats en 

tijd: 

       

? april  Bezoek camping de 

Grutto in Delft 

AA Dick van der Velden, 

aa@natsec.nl 

   

15 april 

2012 
Toertocht De Vlist Toercom. toerkanovaren@natsec.nl Tocht over de 

Vlist naar 

Haastrecht en 

Schoonhoven 

 Natsec loods 09.00 

uur 

? mei 2012   Bezoek Oldtimer-

verzameling Stolz 

in De Lier 

AA Dick van der Velden, 

aa@natsec.nl 

   

22 mei 

2012 

ALV Bestuur en 

Leden 

 Vergadering 

begint om 20.00 
uur 

K.V.Natsec  

25 mei 

2012 

Pinkster weekend Toercom. toerkanovaren@natsec.nl Kamp bij 

Outdoor Valley 

 Volgt 

3 juni 2012 High-tea Irma  14.00 uur K.V.Natsec  

? juni 2012 Bezoek Op den 

Hodenpijl in 

Schipluiden 

AA Dick van der Velden, 

aa@natsec.nl 

   

17 juni 

2012 
Kortenhoefseplas Toercom. toerkanovaren@natsec.nl   Natsec loods 09.00 

uur 

19 augustus 

2012 
101 bruggentocht, 
Krimpenwaard 

Toercom. toerkanovaren@natsec.nl   
Natsec loods 09.00 

uur 

16 

september 

2012 

In-en om 

Amersfoort 

Toercom. toerkanovaren@natsec.nl   Natsec loods 09.00 

uur 

21 oktober 

2012 
Biesbosch weekend Toercom.    Volgt 

       

 

# Voor zeetochten zie de spelregels van het zeevaren op het prikbord in de loods 

# Voor zeetochten is er een tochtbespreking de dinsdag voor de tocht  in de kantine van Natsec om 20.00 uur. 
Houd voor nieuwe activiteiten  en aan passingen het prikbord in de loods in de gaten. 

René Blomsteel 

 


